
November 2024

Team Thuis in Charlois

thuisincharlois.nl | Boergoensevliet 18 | 06 833 360 81

#34 Nieuws van Thuis

Beste Buur en Wijkbewoner,

Nog even over de afgelopen
kledingmarkt, want wat was dat een
heerlijke dag. We hadden voor één
dag onze eigen Thuis in Charlois-
kledingwinkel. Er is onwijs veel
kleding verkocht, we hebben veel
nieuwe mensen ontmoet en heel veel
buurtgenoten met volle tassen en
blije gezichten naar buiten zien
wandelen. Dank aan iedereen die zijn
kledingkast heeft uitgezocht, heeft
geholpen met uitzoeken en sorteren
en druk is geweest met ophangen,
verkopen, bakken van pannenkoeken
en weer alles netjes opruimen aan
het einde van de dag. Dit smaakt 

naar meer, in het voorjaar gewoon
weer?

En... we hebben jouw hulp nodig.
Thuis in Charlois  draait op de inzet
van fantastische vrijwilligers, maar
door ziekte missen we momenteel
een aantal helpende handen.
Daarom zijn we op zoek naar jou.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat
Thuis in Charlois  een warme plek
blijft voor iedereen. Doe je met ons
mee? Informatie vind u verderop in
de nieuwsbrief. 



thuisincharlois

We komen hier bijna dagelijks bij
elkaar om gezellig koffie te drinken,
te eten, creatief bezig te zijn en
elkaar te helpen met taal, computers
en hulpvragen. En om al deze mooie
dingen te blijven doen, kunnen wij
wel wat hulp gebruiken. Vooral
praktische hulp, zoals:

het bakken van pannenkoeken,
het opmaken van de maanbrief,
het verwelkomen van bezoekers
met koffie in onze Buurt Bistro,
het afwassen na de
wijkmaaltijden en
het schoonmaken van ons
gebouw ‘De Vliet’.

En je kunt al meehelpen vanaf 1x per
maand. Dus wil jij graag bijdragen
aan een mooie ontmoetingsplek in de
wijk en kan je ons helpen met één
van de bovenstaande taakjes? Laat
het weten aan Nick via 06 34905243
of nick@thuisincharlois.nl.

Handjes gezocht!

Volg ons ook
op instagram

Elke week op woensdagmiddag is er
computerles voor Marokkaanse
dames. Ook als je de Nederlandse
taal nog niet heel goed spreekt ben je
welkom om mee te doen, onderling
helpen we elkaar. Een
computerdocent helpt met de
basisvaardigheden om een computer
goed te kunnen gebruiken. Er is een
beperkt aantal plaatsen, dus wil je
graag meedoen, vraag naar de
beschikbaarheid bij Zoubida. Zij is
ook te bereiken via Nick. 

Computerles voor
Marokkaanse dames

Dinsdagmiddag activiteit
Anders dan eerder aangekondigd is
deze maand de spelletjesmiddag op
19 november en de filmmiddag op 26
november.



Wat een dag…

Wat een dag, die tweedehands kledingmarkt, Thuis in Charlois
was voor een dag omgetoverd tot een gezellige en overvolle
kledingmarkt. Het begon allemaal rustig, maar al snel
stroomden de enthousiaste kopers binnen. De kraampjes
werden fanatiek afgestruind en rond 13 uur brak het feest pas
echt los: een volle tas kleding voor slechts vijf euro en een
kleinere tas voor twee euro. Niet te geloven, toch? Sommige
bezoekers kwamen zelfs drie keer terug, met buren op
sleeptouw. Het leek wel een modeshow in de wijk!

Het draaide natuurlijk niet alleen om kleding. De geur van
versgebakken pannenkoeken trok iedereen richting de kraam
en een kopje koffie met iets lekkers erbij bood een momentje
rust en gezelligheid. Ondertussen hadden de kinderen de tijd
van hun leven: ze lieten zich schminken en renden vrolijk rond
als glinsterende tijgers en sprookjesachtige prinsessen.

En wat een hulp hebben we gekregen! Zoveel helpende handen
maakten van deze dag een waar feestje. De sfeer was gezellig
en de blije gezichten spraken boekdelen. Kortom, een dag om
niet snel te vergeten. Voor herhaling vatbaar? Absoluut!
Volgend jaar weer? Geloof maar van YES!

Wij zijn dankbaar voor alle hulp en kleding die we hebben
ontvangen, wij hebben zeker genoten!
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Waar hij het allemaal vandaan haalt, geen
idee, maar Martin weet altijd de mooiste
spullen mee te nemen. Van ballonhouders
tot slingers, van bloemzaadjes tot
rolkarretjes, alles is wel weer ergens voor te
gebruiken. Ook neemt hij de mooiste quotes
en ideeën mee. Zoals hij zelf zegt; hij wordt
zo steeds meer onderdeel van het interieur.
Je komt hem regelmatig tegen met een
bakkie in de Buurt Bistro, of op het muurtje
in zijn straat. Ohja, hij zou graag
klaverjassen, wie doet er mee? 

ONS CHARLOIS

Martin



10.00-12.00  Buurt Bistro | Koffie met...

15.00-17.00  Huiswerkbegeleiding | Voor de leeftijd 10-14 jaar
17.30-19.30  Wijkmaaltijd* | Minimaal €1 vrijwillige bijdrage

10.00-13.00  Buurt Bistro | Koffie met...
10.00-12.00  Lol met wol | Samen handwerken
12.00-13.00  Lunch | Huisgemaakte soep
17.30-19.30  Wijkmaaltijd* | Minimaal €1 vrijwillige bijdrage

Vrijdag

Dinsdag

Maandag

Woensdag

Donderdag

Tot snel! * Graag opgeven via 06 833 360 81

Woensdag 27 november
13.00 Lunch met  
           Pannenkoeken 
 

10.00-14.30 Buurt Bistro | Koffie met...
10.00-14.30 Maatschappelijke hulp | Spreekuur op afspraak (bel of whatsapp naar 
                                                                     06 10872129)
                       

10.00-15.00  Buurt Bistro | Koffie met...
12.00-13.00  Franks Tosti’s | Lunch met Frank’s huisgemaakte tosti’s

13.30-16.00  Dinsdagmiddag activiteit | Elke week een activiteit: bingo, 
                                                                         bloemschikken, film- en spelmiddag

steun ons
met een gift

10.00-16.00  Buurt Bistro | Koffie met...

10.00-16.00  Bio groentepakketten |Groenteabbonnement.nl 
10.00-11.00  Taalcafé | NL-taal oefenen met een taalmaatje

11.30-16.00  Computerles Marokkaanse dames | Basisvaardig-
                        heden leren op de computer voor Marokkaanse 
                        dames. Beperkt aantal plekken, vraag naar Zoubida.

Activiteiten in november

NL68RABO0311225756
Gift Thuis in Charlois

Geef je even op!

Geef je even op!


