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#33 Nieuws van Thuis

Beste Buur en Wijkbewoner,

We hebben er weer een mooie
maand opzitten. Zo hebben we met
elkaar gezellig bingo gespeeld en
bloemstukken gemaakt. De grote zaal
werd omgetoverd tot een heuse
bioscoop en met een hapje en een
drankje keken we naar de film ‘Neem
Me Mee’. Verder zat de stamtafel
weer vol tijdens de pannenkoeken-
middag en is, wanneer dit blad
verschijnt, de kledingmarkt geweest.
Ook was er een speciale Filipijnse
maaltijd die vol trots klaargemaakt
werd door Rob en Gina, die afkomstig
is van de Filipijnen. 

Kortom, we hebben weer veel nieuwe
mensen ontmoet en fijne gesprekken
gehad met elkaar! 

Ook deze nieuwe maand ontmoeten
we elkaar weer tijdens de maaltijden
en de verschillende activiteiten. Doe
gezellig mee en schuif aan. En heb je
nou zelf een leuk idee voor de wijk?
Deel je idee met ons en wie weet
maken we er samen iets moois van.
Tot snel!



thuisincharlois

Elke maandag en donderdagavond
staan de deuren van Thuis in Charlois
voor je open. Vanaf 17:30 kun je
binnenlopen, en om 18:00 serveren
we een heerlijke, versbereide
maaltijd. Of je nu zin hebt in goed
gezelschap, een gezellig praatje, of
gewoon een warme maaltijd,
iedereen is welkom! Neem je buren
mee of kom alleen. Samen eten is
samen verbinden. Regelmatig is er
een speciale maaltijd, zoals de
Filipijnse maaltijd op de foto
hierboven. Leuk om zo verschillende
culturen te proeven. Heb jij een
specifiek gerecht die we echt eens
moeten proberen? Laat het ons
weten. Tot snel!

Geef je vooraf even op via 
06 833 360 81

Wijkmaaltijden

Volg ons ook
op instagram

Wil je beter Nederlands leren
spreken? Kom dan naar ons Taalcafé!
Elke woensdagochtend van 10:00 tot
11:30 zitten onze vrijwilligers zitten
klaar om met je te oefenen
Of je nu net begint of al wat verder
bent, bij het Taalcafé is iedereen
welkom. Samen praten we over
dagelijkse onderwerpen en leer je de
taal op een leuke en laagdrempelige
manier. Koffie en thee staan klaar.

Taalcafé

Pannenkoeken
Elke laatste woensdag van de maand
eten we om 13:00 pannenkoeken met
elkaar. Lijkt het je leuk om
pannenkoeken te bakken? Laat het
mij (Nick) vooral weten!



Iedereen heeft een sleur.

Elke ochtend begint hetzelfde: de wekker gaat, je drukt op
snooze, en voor je het weet schiet je een half uur later in paniek
je bed uit. Dan volgt het gebruikelijke ochtendritueel. Sokken
die mysterieuze verdwijningstrucs uithalen, koffie die steevast
net te heet is om meteen te drinken, en een boterham die
uiteraard altijd met de belegde kant naar beneden valt.
Je racet door de dag die gevuld is met vergaderingen die over
vergaderingen gaan. Je knikt enthousiast mee, terwijl je je
afvraagt: "Waarom is koffie op altijd op als hij het hardst nodig
is?"

Dan is er nog de file terug naar huis. Natuurlijk is er iemand die
10 kilometer lang op de linkerbaan blijft rijden met een
slakkengangetje. Daar zit je dan, luisterend naar dezelfde
playlist die je al drie jaar belooft te updaten.

Thuis wacht een stapel was die zich aan het opstapelen is alsof
je de wasserette van heel Oud Charlois bent. Je eet wat, kijkt
B&B vol liefde en voordat je het weet, is het weer bedtijd.

En zo herhalen we de grote, fascinerende cirkel die het leven
heet. Sleur is tenslotte gewoon routine met een andere naam
en daar mogen we stiekem van genieten, want zeg nou zelf het
is ook wel heerlijk om te weten hoe de dag loopt. 

Blijf vooral vrolijk doorsleuren want, wie je ook bent, wat je ook
doet… iedereen heeft een sleur, zolang je er zelf tevreden mee
bent. Of is het tijd voor verandering???
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Een plek als Charlois kan René zich ergens
anders moeilijk voorstellen. Hij komt graag
bij Thuis om zijn buurtgenoten te
ontmoeten. Wekelijks is hij te vinden aan
tafel bij de wijkmaaltijd of in de Bistro voor
een bakje koffie. Ook als er iets geregeld
moet worden, waar hij zelf even niet
doorheen ziet, weet hij ons te vinden en
waardeert hij de hulp van mensen uit zijn
wijk. Hij doet dan ook graag iets terug.
Papier prikken bijvoorbeeld. Waardevol om
zo’n plek van ontmoeting hebben. 

ONS CHARLOIS

René



Vrijdag

Dinsdag

Maandag

Woensdag

Donderdag

Tot snel! * Graag opgeven via 06 833 360 81

Woensdag 30 oktober
13.00 Lunch met  
           Pannenkoeken 
 

10.00-14.30 Buurt Bistro | Koffie met...
10.00-14.30 Maatschappelijke hulp | Spreekuur op afspraak (bel of whatsapp naar 
                                                                     06 10872129)
                       

10.00-15.00  Buurt Bistro | Koffie met...
12.00-13.00  Franks Tosti’s | Lunch met Frank’s huisgemaakte tosti’s

13.30-16.00  Dinsdagmiddag activiteit | Elke week een activiteit: bingo, 
                                                                         bloemschikken, film- en spelmiddag

10.00-12.00  Buurt Bistro | Koffie met...

15.00-17.00  Huiswerkbegeleiding | Voor de leeftijd 10-14 jaar
17.30-19.30  Wijkmaaltijd* | Minimaal €1 vrijwillige bijdrage
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steun ons
met een gift

10.00-16.00  Buurt Bistro | Koffie met...
10.00-16.00  Bio groentepakketten |Groenteabbonnement.nl 
10.00-11.00  Taalcafé | NL-taal oefenen met een taalmaatje

10.00-13.00  Buurt Bistro | Koffie met...
10.00-12.00  Computerles | Digitaal vaardig worden
10.00-12.00  Lol met wol | Samen handwerken
12.00-13.00  Lunch | Huisgemaakte soep
17.30-19.30  Wijkmaaltijd* | Minimaal €1 vrijwillige bijdrage

Activiteiten in Oktober

NL68RABO0311225756
Gift Thuis in Charlois

Geef je even op!

Geef je even op!


