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#38 Nieuws van Thuis

Beste Buur en Wijkbewoner,

iDe lente komt eraan, en dat
betekent dat het weer tijd is voor een
gezellige kledingmarkt. In April heb je
weer de kans om voor een klein
prijsje iets leuks te vinden en tegelijk
buurtgenoten te ontmoeten. Ook
zoeken we vrijwilligers voor het
Taalcafé in de avond. Hier helpen
buurtbewoners elkaar met
Nederlands oefenen in een informele
sfeer – gewoon door samen te
kletsen. En heb je onze ‘Goede Buur’-
muur al gezien? Hier kun je kleine
klussen aanbieden of om hulp
vragen. 

Of het nu gaat om een lamp
ophangen of iemand helpen met
boodschappen, samen maken we de
buurt sterker.

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes
via Instagram, Facebook, de online
nieuwsbrief en ons WhatsApp-kanaal.
Kijk op onze website
thuisincharlois.nl hoe je je daarvoor
kunt aanmelden. Hopelijk zien we je
snel!



thuisincharlois

Na het succes van de kledingmarkt in
september afgelopen jaar,
organiseren we op 5 april weer een
kledingmarkt. We hangen deze keer
de rekken vol met tweedehands
zomerkleding. Ook bakken we weer
heerlijke pannenkoeken. Zet 'm alvast
in je agenda!

Kledingmarkt 5 april

Volg ons ook
op whatsapp

Er zijn van die klusjes waar je zelf niet
aan toekomt, of omdat het niet lukt
om het zelf te doen. Een heg snoeien,
een lamp vervangen of een bank naar
buiten sjouwen, genoeg klusjes waar
je hulp bij kunt gebruiken. En omdat
‘een goede buur beter is dan een
verre vriend’ zijn we op zoek naar
goede buren in Charlois. Heb jij een
klus of juist tijd voor een klus? Laat
het weten via de kaartjes in de hal!

Goede buur gezocht!

Taalcafé in de avond
Er is veel vraag naar taalhulp in de
avonduren. Ben jij één avond in de
week of om de 2 weken beschikbaar?
Doe dan mee en help buurtbewoners
met het oefenen van de Nederlandse
taal. Neem contact op met Nick (06
34905243).

Dankbaar voor...
Afgelopen maand hing de dankmuur
in de hal. Er was genoeg om
dankbaar voor te zijn. Mooi om
daarmee het jaar in te gaan.



De Tijd.

Twee keer per jaar doen we alsof we tijdreizigers zijn. In maart
zetten we de klok vooruit en vragen we ons een week lang af
waarom we ons zo gesloopt voelen. In oktober draaien we hem
terug en juichen we om dat ‘extra’ uurtje slaap – om het
vervolgens meteen te verklungelen door tot diep in de nacht
nog ‘één aflevering’ te kijken.

Ooit was dit bedoeld om energie te besparen. Maar laten we
eerlijk zijn: we zitten ’s avonds gewoon langer Netflix te kijken
met alle lampen aan. En dat uur ‘extra’ licht in de zomer? Leuk
voor de barbecue, maar minder als je peuter om 5 uur ’s
ochtends klaarwakker naast je bed staat.

Ondertussen discussiëren politici al jaren over afschaffen, maar
sneller dan een slak in een modderbad gaat dat niet. Blijven we
doorgaan met deze bioklok-mishandeling, of wordt het tijd om
gewoon één tijd te kiezen?

Laten we het simpel houden: of altijd zomertijd, of altijd
wintertijd. Maar vooral: nooit meer halfslapend ontdekken dat
je de klok verkeerd hebt gezet.

De vraag is dan altijd zomertijd of altijd wintertijd? Wat wil jij?

Ps. 30 maart 2025 is het weer zomertijd😉
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Ze komen elke week samen binnen
wandelen. Behalve als ze een aantal weken
in Spanje verblijven, want daar komen ze
vandaan. Ze hebben een bewogen leven
achter de rug, maar gaan rustig verder.
Altijd in voor een praatje en zelfs om een
wijkmaaltijd klaar te maken. Een komisch
duo, dat elkaar goed weet te prikkelen. We
wachten nog steeds tot het moment dat
Josefa Jose zover heeft gekregen om te
komen afwassen. Ze is 'm soms liever kwijt
dan rijk. :) Gelukkig komen ze nog samen
binnen.

ONS CHARLOIS

Jose & Josefa



10.00-12.00  Buurt Bistro | Koffie met...

15.00-17.00  Huiswerkbegeleiding | Voor de leeftijd 10-14 jaar
17.30-19.30  Wijkmaaltijd* | Minimaal €1 vrijwillige bijdrage

10.00-13.00  Buurt Bistro | Koffie met...
10.00-12.00  Lol met wol | Samen handwerken
12.00-13.00  Lunch | Huisgemaakte soep
17.30-19.30  Wijkmaaltijd* | Minimaal €1 vrijwillige bijdrage

Vrijdag

Dinsdag

Maandag

Woensdag

Donderdag

Tot snel! * Graag opgeven via 06 833 360 81

Woensdag  26 maart
13.00 Lunch met  
           Pannenkoeken 
 

10.00-14.30 Buurt Bistro | Koffie met...
10.00-14.30 Maatschappelijke hulp | 
                      Spreekuur op afspraak 
                      (bel of whatsapp naar 06 10872129)
                       

10.00-15.00  Buurt Bistro | Koffie met...
12.00-13.00  Franks Tosti’s | Lunch met Frank’s huisgemaakte tosti’s

13.30-16.00  Dinsdagmiddag activiteit | Elke week een activiteit: bingo, 
                                                                         bloemschikken, film- of klaverjassen
19.00-20.00  Taalcafé | 2 keer per maand NL-taal oefenen met een taalmaatje

steun ons
met een gift

10.00-16.00  Buurt Bistro | Koffie met...

10.00-16.00  Bio groentepakketten |Groenteabbonnement.nl 
10.00-11.00  Taalcafé | NL-taal oefenen met een taalmaatje

11.30-16.00  Computerles Marokkaanse dames | Basisvaardig-
                        heden leren op de computer voor Marokkaanse 
                        dames. Beperkt aantal plekken, vraag naar Zoubida.

Activiteiten in Maart

NL68RABO0311225756
Gift Thuis in Charlois

Geef je even op!

Geef je even op!


